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YANG CHENGFU, DE KLEINZOON VAN YANG LU-
CHAN, STIERF IN 1936 EN MET ZIJN DOOD WERD
OOK EEN HELE PERIODE AFGESLOTEN. KRIJGS-
KUNSTENAARS VAN ZIJN GENERATIE HADDEN HET

OUDE KEIZERRIJK NOG MEEGEMAAKT EN WAREN

NOG DOORDRONGEN VAN DE WAARDEN VAN DE

WUDE, DE ERECODE ONDER KRIJGSKUNSTENAARS.

MAAR NU BRAK EEN NIEUW TIJDPERK AAN. EX-KEI-
ZER PUYI WAS IN 1934 DOOR JAPAN GEINSTAL-
LEERD ALS KEIZER VAN DE MARIONETTENSTAAT
MANCHUGUO (MANTSJOERIJE), DE VOORMALIGE
CHINESE PROVINCIE DIE DOOR JAPAN WAS INGE-

LIJFD. IN 1937 ZOU DE TOTALE OORLOG TUSSEN

CHINA EN JAPAN UITBARSTEN.

Ook na het einde van de Tweede We-
reldoorlog bleef China een strijdtoneel,
want toen vochten de Communisten en
Nationalisten voor de heerschappij over
het Rijk van het Midden. Pas in 1949
kwam er een eind aan deze bewogen
periode met de oprichting van de Volks-
republiek China en stond China met
twee voeten volop in de 20ste eeuw.

Na de revolutie van 1911 was de popu-
lariteit van wushu, en van taijiquan in het
bijzonder, jaar na jaar toegenomen. Yang
Chengfu en andere krijgskunstenaars van
zijn generatie zoals Chen Fake, Sun Lu-
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tang, Wu Jianquan e.a., werden hierdoor
zeer populair en kregen vele aanbiedin-
gen om les te geven aan de wushu aca-
demies die her en der werden opgericht.
Na de bewogen periode van de Sino-Ja-
panse oorlog en de burgeroorlog die
erop volgde was de wereld wel helemaal
veranderd. De populariteit van taijiquan
nam ook onder de Communisten verder
toe maar deze nieuwe ontwikkelingen
kwamen er zonder dat de erkende ver-
tegenwoordigers van de traditionele stij-
len en de families waarin deze stijlen
waren ontstaan, daar erg bij betrokken
waren. Overigens waren ook heel wat

De populariteit van
taijiguan nam ook
onder de Communis-
ten toe maar zonder
dat de erkende verte-
genwoordigers van de
traditionele stijlen en
families daar erg bij
betrokken waren

krijgskunstenaars uitgeweken naar Tai-
wan toen duidelijk werd dat de Com-
munisten van Mao Zedong uiteindelijk
het pleit zouden winnen. In de jaren
1950 nam een nieuwe generatie het roer
over. Voor de Yang-stijl was dit de vierde
generatie en de bekendste vertegen-
woordigers hiervan zijn ongetwijfeld
Yang Zhenji en Yang Zhenduo, zonen van
Yang Chengfu en ook zijn achterneef Fu
Zhongwen. Minder bekend is Zhao Bin,
ook een achterneef van Yang Chengfu.
Over hem gaat dit artikel.
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110 JAAR TE VIEREN IN 2015

Yang Zhaoyuan, de verge-

ten zoon van Yang Jianhou

Yang Luchan was afkomstig uit Guangfu
Cheng, een stadje in het district Yong-
nian in de provincie Hebei. Na zijn ver-
blijf in Chenjiagou waar hij de leerling
was van Chen Changxin vestigde hij zich
opnieuw in zijn geboortestad en hij on-
derwees er taijiquan, o.a. aan de ge-
broeders Wu. Yang Luchan had drie
zonen: Fenghou, Banhou en Jianhou. De
oudste zoon, Fenghou stierf in 1861
toen hij pas 25 jaar oud was, volgens
sommige bronnen aan de gevolgen van
een gevecht. De jongste zoon van Lu-
chan, Jianhou stond bekend om zijn
zacht karakter en zijn medeleven. Hierin
verschilde hij volledig van zijn broer Ban-
hou voor wie iedereen beducht was
omdat hij een moeilijk karakter had en
absoluut geen inlevingsvermogen. Zo
kon Banhou moeilijk overweg met leer-
lingen die zich niet ten volle inzetten.
Banhou hield zich ook niet in zodat les
volgen bij hem zeer confronterend was
en bij momenten ook erg pijnlijk. Banhou
had dan ook maar weinig leerlingen ter-

wijl Jianhou in zijn leven aan honderden
mensen taijiquan onderwees.

Jianhou had zelf ook drie zonen: Yang
Zhaoxiong (gekend als Yang Shaohou),
Yang Zhaoyuan (gekend als Yang Zhong-
hao) en Yang Zhaoqing (door ons gekend
als Yang Chengfu, de naam die hij als vol-
wassene aannam). De drie zonen van
Jianhou waren allemaal zeer getalen-
teerde krijgskunstenaars. Shaohou was
bekend omdat zijn taijiquan zeer sterk
aanleunde tegen de stijl van zijn oom
Yang Banhou. Yang Chengfu werd be-
kend omdat hij zoveel leerlingen had en
zijn eigen versie van Yang-stijl taijiquan
ontwikkelde, het zogenaamde grote
kader. Maar over Zhonghao, de middel-
ste zoon, is zeer weinig bekend. Noch-
tans was hij ook zeer getalenteerd maar
hij had hetzelfde ruwe karakter als zijn
oom. Hij hield ook enorm veel van lek-
ker eten en drinken; volgens zijn tijdge-
noten at hij als een tijger, gulzig en met
volle overgave. Zhonghao stierf in 1902
aan de darmziekte diverticulitis, hij was
amper 34 jaar oud en liet twee dochters
achter: Yang Cong en Yang Ming. Deze
twee meisjes, nichtjes van Yang Chengfu
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werden samen met hun moeder in het
huishouden van Yang Jianhou opgeno-
men. Het was de oudste dochter Yang
Cong die twee jaar later op zeventienja-
rige leeftijd trouwde met Zhao Shutang,
de vierde zoon van de Zhao's uit Gu-
angfu Cheng.

De familie Zhao uit
Guangfu Cheng

Deze Zhao's waren een andere succes-
volle familie uit Guangfu. Vader Zhao Lin
had vijf zonen die met fierheid de titel
droegen van ‘de vijf tijgers van de familie
Zhao'. De oudste zoon was geletterd en
wilde het via examens tot ambtenaar
brengen. De tweede zoon baatte een
restaurant uit in de buurt van de stads-
poort van Guangfu, de derde zoon was
de eigenaar van het restaurant en de
vierde zoon, Zhao Shutang (1882 - 1951)
was de boekhouder van het restaurant.
De vijfde zoon studeerde in Beijing.

Shutang was een zeer minzame jonge
man. Het was zijn taak om bij de klanten
de achterstallige rekeningen te vereffe-
nen en hij ging daarbij zeer omzichtig te
werk en hield rekening met de persoon-

Vader Zhao Lin had
vijf zonen die fier de
titel droegen: ‘de vijf
tijgers van de familie

Zhao’

lijke situatie van elke klant. Sommigen
konden niet elke maand alles betalen en
hij verschafte deze klanten gemakkelijk
krediet maar hield ook goed in het oog
dat ze hun schulden uiteindelijk wel be-
taalden. Toen Shutang wat ouder werd
ging zijn oudste broer voor hem op zoek
naar een bruid en via familierelaties
kwam hij terecht bij de Yangs en werd er
beslist dat hij met Yang Cong zou huwen.
Dit huwelijk vond plaats in 1904 toen
Yang Cong |7 jaar oud was. In 1906
werd Zhao Bin geboren en deze jongen
was het eerste mannelijk kleinkind van
de vierde generatie gerekend vanaf Yang
Luchan. Yang Chengfu beschouwde de
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zoon van zijn nichtje als zijn eigen klein-
zoon. Yang Cong had daarna nog twee
dochters, Guizhen en Xiuzhen. Het was
Guizhen die later met Fu Zhongwen, een
andere belangrijke Yang-stijl meester,
huwde.

Rond de tijd dat Zhao Shutang en Yang
Cong met elkaar trouwden was taijiquan
in Guangfu vrij goed verspreid. Volgens
een anekdote zou Yang Jianhou tijdens
het banket bij de eerste kennismaking
tussen de families Zhao en Yang aan Shu-
tang gevraagd hebben of hij taijiquan be-
oefende. Daarop stond de toekomstige
schoonzoon op en demonstreerde hij
voor zijn gastheer de lage vorm die hij in
Guangfu geleerd had. Jianhou was danig
onder de indruk en nodigde hem uit om
bij zijn oudste zoon, Shaohou privéles te
komen volgen.

Van tiener tot officier bij

de Nationalisten

Zhao Bin groeide niet op in Beijing maar
in Guangfu, de geboortestad van Yang
Luchan. Hij ging vaak naar het huis van
de Yangs dat door zijn grootmoeder met
vaste hand werd geleid. Als jongetje
leerde hij lezen en schrijven van Hao
Weizhen, die van Li Yiyu, de Wu Yuxiang
variant van taijiquan leerde en naar wie
deze stijl later Wu Hao-stijl werd ge-
noemd. Hao Weizhen verdiende in Gu-
angfu de kost als onderwijzer en tijdens
zijn lessen leerde hij de kinderen die
onder zijn hoede stonden ook taijiquan.
In 1917 stierf Yang Jianhou, de grootva-
der van Zhao Bin en zijn grootmoeder
vestigde zich samen met zijn zussen de-
finitief in Guangfu. Yang Chengfu nam de
jonge Zhao Bin op in zijn huishouden in
Beijing en Zhao Bin leerde er taijiquan
van Chengfu tussen 1917 en 1919.
Daarna ging hij terug naar Guangfu om
er zijn middelbare studies af te maken.

Terug in Guangfu kreeg hij wel een grote
schok toen hij ontdekte dat zijn familie
hem wilde uithuwelijken aan een vrouw
die zeven jaar ouder was dan hijzelf en
die hij absoluut niet kende. Hij maakte
zijn studies af maar was nauwelijks 16
jaar oud toen hij besliste thuis weg te
gaan om zijn droom waar te maken: hij
zou militair worden en vechten voor de
natie. Hij vervoegde zich bij een bataljon

Zhao was gedurende
een aantal jaren zeer
nauw betrokken bij

de [essen van Yang

Chengfu
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dat onder de leiding stond van een ze-
kere Yang Liming. Een paar jaar later, in
1926, werd hij toegelaten tot de Wham-
poa Academy (Huangpu academie), een
school voor officieren die met de steun
van Rusland in China was opgericht om
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het nieuwe Chinese leger een goede
theoretische basis te verschaffen. Zhao
Bin studeerde af bij de 6e lichting van de
Whampoa Academy en begon daarna
aan een goed gevulde en vruchtbare mi-
litaire loopbaan.

Zhao Bin vocht tegen de Japanners tij-
dens de Sino-Japanse oorlog. Hij maakte
toen deel uit van het leger van de Guo-
mindang, de nationalisten, maar toen in
1946 de oorlog tegen de Japanners bijna
naadloos overging in een burgeroorlog
vond Zhao dat hij niet langer aan de zijde
van de Guomindang kon vechten. Hij
nam ontslag en ging in Xi'an wonen. Dit
was natuurlijk zijn geluk want een paar
jaar nadien werd duidelijk dat de Com-
munisten het pleit zouden winnen. Na
de oprichting van de Volksrepubliek
China kon Mao iedereen die gestudeerd
had gebruiken bij de heropbouw van het
land. Zhao werd ingedeeld bij fiscale
zaken en ging aan de slag bij het plaatse-
lijke ministerie van financién van Xi'an. In
1958 diende hij een aanvraag in voor een
vervroegd pensioen en dit werd hem
toegestaan. Hij zou de rest van zijn leven
wijden aan taijiquan.

Taijiquan meester

Zhao Bin was de kleinzoon van Yang Jian-
hou en ook het achterneefje van Yang
Chengfu. Bovendien groeide hij op in
Guangfu Cheng, de bakermat van zowel
Yang- Wu Hao- als Li-stijl taijiquan. Als




ZHAO BIN BIJ ZIJN GRADUATIE IN
WHAMPOA IN 1928

jonge snaak kreeg hij les van Hao
Weizhen en als jongeling verbleef hij an-
derhalf jaar bij Yang Chengfu in Beijing
waar hij na school privéles kreeg van zijn
oudoom. Maar dit alles is uiteraard niet
voldoende om taiji-meester te worden.
Hij had een goede basiskennis verwor-
ven maar voor meesterschap was er
meer nodig.

Toen Zhao in 1928 afstudeerde aan de
Whampoa Academy werd hij benoemd
tot commandant van een mortiercom-
pagnie en hij werd in de regio van de
provincies Zhejiang en Jiangsu gelegerd.
Rond die tijd was het in China vrij rustig
geworden. De krijgsheren die her en der
de scepter zwaaiden legden zich neer bij
het nieuwe regime van de Guomindang
en het leger was grotendeels op non-ac-
tief gezet. In Hangzhou, de hoofdstad
van Zhejiang, werd een wushu academie
opgericht en Yang Chengfu werd er één
van de belangrijkste lesgevers. Deze aca-
demie stond onder de bescherming van
Zhang Qingjiang, een invloedrijke figuur
in de Guomindang en op voorspraak van
deze man kon Zhao Bin, terwijl hij offici-
eel in het leger was, Yang Chengfu bij-
staan met zijn taijiquan lessen. Hij was
daarin trouwens niet alleen, ook Zhang
Qinglin, een andere neef van Yang
Chengfu was een van de hulpleraren. Zo
kwam het dat Zhao gedurende een aan-
tal jaren zeer nauw betrokken was bij de
lessen van Yang Chengfu en getuige was
van de metamorfose die de taiji van
Chengfu in die periode onderging. Daar
waar in de periode tussen 1911 en 1923

de stijl van Yang Chengfu nog zeer sterk
aanleunde tegen het zogenaamde 'mid-
den-kader' van zijn vader Jianhou, evolu-
eerde zijn taiji achteraf meer en meer
naar het 'grote-kader' dat zo typerende
is voor Yang-stijl. Deze wijzigingen gin-
gen door tot aan de dood van Chengfu
en Zhao was hier als leerling (tudi) in
deze periode een geprivilegieerd getuige
van. Het is deze ervaring, de vele uren
van oefening, discussie, les geven en krij-
gen, getuige zijn van uitwisselingen met
andere meesters en de vele uitdagingen
van andere krijgskunstenaars die van
Zhao Bin een meester maakten.

De moderne vormen,
die onder impuls van
de regering waren
ontworpen, deelden
de naam Yang-stijl
met de traditionele
vormen, maar niet

veel anders

Een [even vol taijiquan

Na 1958 brak voor China een moeilijke
tijd aan. Er was de Grote Sprong Voor-
waarts met de desastreuze economische
gevolgen, de hongersnood, de vele poli-
tieke zuiveringen, de Culturele Revolu-
tie. Zhao was wel dagelijks met taijiquan
bezig, maar gaf zeer weinig publieke les-
sen. Er werd in China wel veel taijiquan
beoefend, maar dat waren de moderne
vormen die onder impuls van de rege-
ring waren ontworpen en die wel de
naam Yang-stijl deelden met de traditio-
nele vormen, maar niet veel anders.
Zhao Bin en vele andere traditionele
meesters hielden zich stil. Zhao heeft in
deze periode volgens zijn zoon Zhao
Youbin (1950 - ), wel altijd les kunnen
geven, maar enkel door daar niet teveel
ruchtbaarheid aan te geven. Pas na 1980,
toen het ook voor China economisch
beter begon te gaan, hervatte Zhao zijn
publieke lessen. In 1985 richtte hij samen
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ZHAO BIN BIJ HET UITVOEREN VAN DE
POSITIE BANLANQUE OMSTREEKS 1990

met zijn zoon Zhao Youbin het Xi'an
Yongnian Taijiquan Genootschap op met
als doel traditionele Yang-stijl, zoals Yang
Chengfu dit tegen het einde van zijn
leven onderwees, op een authentieke
manier aan de mensen aan te leren.

Het Xi'an Yongnian Taijiquan Genootschap
wordt sinds de dood van Zhao Bin in
1999 geleid door zijn zoon Zhao Youbin
en wint jaar na jaar aan belang. In april
werd een speciaal congres en kampi-
oenschap gehouden om het 30-jarig be-
staan van het genootschap te vieren en
om de figuur van Zhao Bin te herdenken.
Op dit evenement waren meer dan 1500
taijiquan-beoefenaars aanwezig die meer
of minder rechtstreeks hun taiji terug-
voeren op Zhao Bin.

Zhao Bin heeft gedurende zijn leven vele
leerlingen gehad, vele tientallen recht-
streekse tudi's of volgelingen en vele
honderden andere leerlingen. Zijn werk
wordt vandaag voortgezet door zijn
zoon Zhao Youbin en zijn kleinzoon
Zhao Liang. Sinds 2014 ben ik leerling
van zijn zoon Zhao Youbin en reis ik re-
gelmatig naar Xi'an om mij in de traditi-
onele Yang-stijl te vervolmaken.
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